
Liturgie zondagmorgen 14 december 2025, Ichthuskerk Alblasserdam,          
09.30 uur. 

3e zondag van Advent 
 

Voorganger: ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee. 
Organist: Ad Schinkelshoek                              Pianist: Jesse de Vroet 

 

 
 

Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) : Gezang 295 : 1 en 3 (Aan de deur van ’s harten woning / 
Christus van zo ver) 
 
1.Aan de deur van ’s harten woning 
klopt des hemels Bruidegom: 
op, ontwaak, de nacht is om. 
Buiten wacht uw Heer en Koning: 
kom mijn bruid, die ik bemin, 
doe mij open, laat mij in! 
  
3.Christus van zo ver gekomen, 
wist, hoe Hij u vinden zou. 
Geef u over aan zijn trouw; 
klopt Hij nog, verwin uw schromen. 
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, 
Hij zoekt bij u in te gaan. 
 
Moment van stilte (staande) 
 
Votum en groet (staande)  
 
Zingen : Gezang 118 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen/Vervul o Heiland) 
 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 



verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
  
2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Lezing van de 10 geboden 
 
Zingen: Psalm 25 : 2 (Here, maak mij Uwe wegen) 
 
2.Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’ uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing :  Lukas 1 : 39 t/m 45 
 
Kindermoment   (door KND) 
 
Zingen : Juich, doe mee allemaal 
 
Juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
juich doe mee allemaal 
jubel geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
en geef Hem alle eer 

 
Hij maakte ons 
wij horen bij Hem 
de Herder die ons leidt 
de Heer is goed 
zijn liefde en trouw 
duren voor altijd 
 
Juich doe mee…. 



 
Zeg het hardop, de Here is God 
ja ik hoor bij Hem 
waar je ook bent looft God 
prijst Zijn naam 
 
Preek : Mijn Bruidegom komt!  
 
Zingen : Opwekking 392 : 1, 3 en 4 (Mijn Jezus ik houd van u) 
 
1.Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
3.Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
4.Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij v¢¢r U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 118 : 9 en 10 (Dit is de dag / De Heer is God) 
 
9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 



 
10.De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Zegen 
  
 


